
Iemand missen...

Iemand missen hoort erbij,
het doet alleen zo’n pijn,
dat alles met die iemand,

zo anders en zo mooi zou zijn.

Iemand missen hoort erbij,
het hoort bij ieders leven.

Je denkt terug aan hoe het was
en huilt of lacht dan even…

Peter is er niet meer.
Zoals hij was is hij, dapper en zelfstandig, 
tot aan het einde zijn eigen weg gegaan.

Omringd met onze liefde heeft hij het leven losgelaten.
Weten dat Peter geen pijn meer heeft, geeft ons troost.

Peter Metten
Weert, 6 november 1948

Weert, 31 januari 2024

 Doris
 Familie Van de Moosdijk
 Familie Peeters

Looimolenstraat 41
6001 VN  Weert

Er is gelegenheid tot persoonlijk afscheid nemen op  
dinsdag 6 februari tussen 19.00 uur en 19.45 uur in  
het uitvaartcentrum, Schoutlaan 19 te Weert.

De uitvaart zal - naar wens van Peter - in besloten 
kring worden gehouden.

Geuns Uitvaartbegeleiding (0495) 549 630


