
Belinda 
1973 - 2024



Ook al ben ik je verloren,
ik ben je nooit helemaal kwijt.
In mijn hart kan ik je horen
draag ik je bij me, voor altijd.

Er zijn geen tranen en woorden genoeg voor ons verdriet 
nu wij afscheid moeten nemen van onze geliefde

Belinda Leenen - Wullems
12 december 1973  Weert  21 april 2024

grote liefde van 
Eric Leenen

lieve en trotse mama van 
Delano en Thiago

Gizmo 

bonusmama van 
Demi en Niels

dochter van 
Mia en Jan † 

schoondochter van 
Thea en Jos † 



Dr. Schaepmanstraat 6, 6004 AE Weert

Het afscheid vindt plaats op maandag 29 april om 14.30 uur in de aula van 
Crematorium Weerterland, Ringselvenweg 2 te Weert. 
Jullie zijn van harte welkom om dit moment met ons te delen. 

Mooie herinneringen die jullie hebben aan Belinda zijn voor ons bijzonder 
waardevol. Wij vinden het fijn als jullie deze met ons delen 
via www.vandeursen-uitvaart.nl

Belinda zou het fijn vinden als jullie in plaats van bloemen een donatie willen
doen aan Stichting Droomdag. Deze stichting heeft voor haar én ons als gezin
een mooie dag georganiseerd. De hiervoor bestemde collectebussen staan in
de ontvangsthal van het crematorium.

Voor vragen omtrent haar afscheid: 0495 53 33 22


