


Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je

Na alle fijine jaren die we samen met haar mochten beleven,
hebben we afscheid moeten nemen van mijn vrouw, ons mam,
schoonmoeder en oma

Lia Florie-van Nunen

echtgenote van

Herman Florie

¢ Eindhoven, 27 juli 1940

T Weert, 5 november 2093

Herman

Yvonne en Nico

Lars

Wij nemen afscheid op zaterdag 11 november om 14.30 uur in Jort
de aula van crematorium Weerterland, Ringselvenweg 2 te Weert.. ‘ }
U bent welkom vanaf 14.15 uur in de ontvangstruimte. S};Iwa en Wil

ens

Na afloop bent u uitgenodigd voor een informeel samenzijn. Eli en Joclle



