"Ik heb het leven liefgehad.

Graag was ik hier nog wat langer gebleven,
helaas dat ging niet meer.

Wanneer er iemand aan mij denkt,

dan zonder veel verdriet.

Bedenk het leven is maar kort,

dus is mijn wens: Geniet!"

William

Na alle fijne jaren die we samen met hem mochten beleven,
hebben we geheel onverwacht afscheid moeten nemen van
mijn lieve zoon, broer, schoonbroer en oom

William Moonen
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U kunt afscheid nemen van William in het uitvaartcentrum
van cooperatie DELA, St. Odastraat 24 te Weert,
op zaterdag 6 januari van 11.00 tot 11.45 uur.

De crematieplechtigheid wordt gehouden op dinsdag 9 januari
om 10.30 uur in de aula van crematorium Weerterland,
Ringselvenweg 2 te Weert.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium,
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.




